
 
 

Nieuwsbrief Utrecht Februari 2026 

Wil je in actie komen voor dialoog en de-escalatie als weg naar vrede?  Wil je meedoen 
aan vredescafés, inspiratieavonden, vredesacties en meer? Ontdek in deze nieuwsbrief 
wat je kunt doen in de regio Utrecht. 
 
In de zomer van 2025 is de regiokring Utrecht van de Nieuwe Vredesbeweging opgericht. 
Wij willen iedereen die in Utrecht en omgeving woont, en zich zorgen maakt over de 
snelle militarisering van onze samenleving, met elkaar in contact brengen. Om zo een 
zichtbare en hoorbare vredesbeweging te laten ontstaan, elkaar te inspireren en 
ondersteunen. We komen maandelijks bij elkaar en beginnen in maart met onze 
openbare activiteiten. Je bent van harte welkom! 
 
Vredescafés bij de Kleine Max 
In maart begint een reeks van 4 maandelijkse vredescafés, gericht op ontmoeting, 
inspiratie en uitwisseling. We organiseren deze cafés samen met café de Kleine Max in 
Lombok.  
 
Woensdag 18 maart Propaganda herkennen en bestrijden  
interactieve avond met Greetje Witte-Rang 
In elke oorlog, en daarvoor, tieren propaganda en leugens welig. Beide partijen hebben 
er belang bij het kwaad van de ander wél te zien en de ogen te sluiten voor onrecht van 
eigen zijde. Vijandbeelden dragen bij aan ontmenselijking en escalatie. 
Tijdens deze avond kijken we naar de 10 kenmerken van propaganda, hoe we die nu 
tegenkomen in de media en wat we kunnen doen om als individu en als maatschappij 
weerbaar te worden. De inleiding zal worden verzorgd door Greetje Witte-Rang, 
levenslang vredesactivist, betrokken bij Kerk en Vrede en één van de auteurs van het 
boek “Oorlog Verkopen”. 
 
Woensdag 15 april Oorlogsmythen 
boekpresentatie met Ewald Engelen 
“Oorlogsmythen, ongewenste opstellen” ontleedt de verhalen waarmee Europese 
leiders zich richting oorlog praten. Ewald Engelen, hoogleraar financiële geografie en 
publicist,  geeft deze avond een inleiding op zijn recent verschenen boek. Daarna is er 
mogelijkheid tot vragen, en kunnen wij ook met elkaar in gesprek gaan over de 
dilemma’s rondom oorlog en vrede. 



Woensdag 20 mei Vredeshelden, een inspiratie avond  
met Greta Noordenbos 
Een avond rondom vredeshelden. Greta Noordenbos, onderzoeker bij de Universiteit 
Leiden, zal ons vertellen over Bertha von Suttner, de eerste vrouw die de nobelprijs voor 
de vrede ontving in 1905. Meer over de inhoud van deze avond in onze volgende 
nieuwsbrief. 
 
Woensdag 10 juni De NAVO, hoe verder? 
Woensdag 10 juni organiseren wij een avond rondom de NAVO. Meer over de inhoud van 
deze avond in een volgende nieuwsbrief 
 
Voor elk vredescafé is dit de praktische informatie: 
Aanmelden:  utrecht@nieuwevredesbeweging.nl 
Adres: De Kleine Max, J. P. Coenstraat 69 (op hoek Kanaalstraat) in Utrecht 
Inloop: 19:30 
Start: 20:00 
Het inhoudelijke deel sluiten wij af rond 21:30, waarna er nog mogelijkheid is voor een 
drankje en napraten. 
 
Voorafgaand aan elk vredescafé (18:30 – 19:30)  is het mogelijk een sociale 
veganistische maaltijd te genieten, voor slechts 9 euro. Alleen met aanmelding vooraf 
bij de Kleine Max: reserveringen@kleinemax.nl 
 
NAVO Hearing 
Op woensdag 4 maart organiseren we een eerste uitwisseling over de NAVO, als 
voorbereiding op het vredescafé van 10 juni.  
Kees Kalkman, onderzoeker en schrijver  bij VD AMOK en betrokken bij onze regiokring, 
en Guido van Leemput, betrokken bij de landelijke NVB, geven een korte inleiding. 
Vervolgens is er ruimte voor  input van de aanwezigen. Wil je deelnemen? Meld je dan 
voor 27 februari aan via: utrecht@nieuwevredesbeweging.nl 
 
Paasmars 
De Nieuwe Vredesbeweging organiseert in Den Haag een paasmars voor vrede en 
ontwapening onder het motto: Geen bezuiniging voor bewapening!  
Tweede Paasdag, 6 april, verzamelen 13.00 uur Kalvermarkt Den Haag 
Vanuit Utrecht reizen we gezamenlijk met de trein. Ieder is welkom om met ons mee te 
reizen! Meer info over tijd en ons verzamelpunt in de nieuwsbrief van eind maart. 
 
Manifest tegen militarisering van de samenleving 
De NVB heeft een manifest opgesteld tegen militarisering van de samenleving. De 
ondertekenaars keren zich tegen “de oorlogstaal van onze politici, de wapenwedloop en 
de escalatiepolitiek”. Ook keren zij zich tegen “de propaganda waarmee het ministerie 
van Defensie jongeren wil verleiden om te tekenen voor de krijgsmacht.” 



Wil je ook ondertekenen? Hieronder vind je de link: 
https://nieuwevredesbeweging.nl/petitie/ 
 
Oorlogszucht 
Ton Rullman, betrokken bij onze regiokring, schreef een vlammende oproep voor de-
escalatie, vrede en recht  in tijden van toenemende oorlogszucht in onze samenleving. 
Daarin trekt hij parallellen met het verleden. 
Je vindt het hier: 
https://nieuwevredesbeweging.nl/2026/02/18/oorlogszucht/ 
 
Doorsturen nieuwsbrief 
Ken je mensen die mogelijk ook belangstelling hebben voor onze beweging, wil je deze 
nieuwsbrief dan doorsturen? Dat helpt ons de mensen te bereiken die met ons mee op 
willen trekken voor de vrede. 
 
Opzeggen nieuwsbrief 
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je je hebt aangemeld bij de Nieuw Vredesbeweging 
Utrecht. Voor opzeggen mail naar: utrecht@nieuwevredesbeweging.nl ovv Opzegging 
nieuwsbrief.  
 
Tot zover de eerste nieuwsbrief van de regiokring Utrecht. We hopen jou te leren kennen 
bij één van onze activiteiten! 
 

 

   
 


