NIEUWE
VREDESBEWEGING

Nieuwsbrief Utrecht Maart 2026

Wil je in actie komen voor dialoog en de-escalatie als weg naar vrede? Wil je meedoen
aan vredescafés, inspiratieavonden, vredesacties en meer? Ontdek in deze nieuwsbrief
wat je kunt doen in de regio Utrecht.

TERUGBLIK
NAVO Hearing

Op 4 maart kwamen we met 28 mensen bij elkaar in Centrum Emma om met elkaar van
gedachten te wisselen over de NAVO. Kees Kalkman en Guido van Leemput gaven een
korte inleiding, en daarna was de vloer open voor ieders input. De avond was een
voorbereiding voor ons vredescafé over de NAVO op 10 juni.

Vredescafé over Propaganda

18 maart waren we met ongeveer 30 mensen bij Café de Kleine Max voor ons eerste
vredescafé. Vredesactiviste Greetje Witte-Rang gaf een inleiding waarin zij duidelijk
beschreef wat propaganda is en hoe het werkt. Vervolgens hebben we in groepjes
nagedacht over wat we kunnen doen om propaganda te bestrijden, en kwamen we op

een hele lijst aan mogelijkheden. Hiermee gaan we verder binnen de Nieuw
Vredesbeweging!

Zie hier een korte impressie van de avond:
https://vimeo.com/11766525957share=copy&fl=sv&fe=ci

En de resultaten van onze brainstorm hieronder:



Brainstorm: Wat kunnen we doen om propaganda te bestrijden?
1. Onafhankelijke journalistiek steunen (feiten!)
2. Jezelf goed informeren en verschillende kanten horen
3. Bewustzijn kweken dat het leven kwetsbaar is
4. Jongeren in beeld krijgen (en brengen) die dienstplicht weigeren
5. Verbinding zoeken, individueel is geisoleerd en dus kwetsbaar
6. Je bewust zijn van de kenmerken van propaganda en die zo herkennen
7. Realiteit van de oorlog laten zien. Afschrikking (bijv. krieg ad krieg/ 6220)
8. Lokale politieke besturen aanspreken op propaganda in de openbare ruimte
9. Contact zoeken met de ‘andere zijde’ (bijv: vredesgroepen in Rusland)
10. Communicatietechnieken / sterke beelden zelf inzetten (bijv: Peace Now poster, onze Amalia
poster)
11. Greetje: organisatie (!) van de vredesbeweging en scholing

AGENDA

Zaterdag 28 maart: Demonstratie Stop de Oorlog tegen Iran
Aanstaande zaterdag organiseert de Nieuwe Vredesbeweging een grote demonstratie
op het Malieveld in Den Haag tegen de Oorlog in Iran. Wij gaan met een groep uit
Utrecht hiernaartoe. Wil je met ons mee? Stuur ons een mail, dan kunnen we samen
reizen.

NATIONALE DEMONSTRATIE

STOP DE

OORLOG
TEGEN IRAN!

=

28 Maart

Den Haag
Malieveld

VANAF 13:00U

Hier vindt je meer informatie over de demonstratie:
https://nieuwevredesbeweging.nl/2026/03/19/nationale-demonstratie-stop-de-oorlog-
tegen-iran-28-maart-den-haag-malieveld/

Maandag 6 april: Paasmars

De Nieuwe Vredesbeweging organiseert in Den Haag een paasmars voor vrede en
ontwapening onder het motto: Geen bezuiniging voor bewapening!

Tweede Paasdag, 6 april, verzamelen 13.00 uur Kalvermarkt Den Haag

Vanuit Utrecht reizen we gezamenlijk met de trein. leder is welkom om met ons mee te
reizen! We verzamelen tussen 11:15 en 11:30 uur op Utrecht CS, in de stationshal ter
hoogte van spoor 7.



Vredescafés bij de Kleine Max

Woensdag 15 april Oorlogsmythen

boekpresentatie met Ewald Engelen

“Oorlogsmythen, ongewenste opstellen” ontleedt de verhalen waarmee Europese
leiders zich richting oorlog praten. Ewald Engelen, hoogleraar financiéle geografie en
publicist, geeft deze avond een inleiding op zijn recent verschenen boek. Daarna is er
mogelijkheid tot vragen, en kunnen wij ook met elkaar in gesprek gaan over de
dilemma’s rondom oorlog en vrede.

Voor deze avond is het belangrijk je aan te melden, wegens beperkte hoeveelheid
plaatsen.

Woensdag 20 mei Vredeshelden,

een inspiratie avond met Greta Noordenbos

Een avond rondom vredeshelden. Greta Noordenbos, onderzoeker bij de Universiteit
Leiden, zal ons vertellen over Bertha von Suttner, de eerste vrouw die de nobelprijs voor
de vrede ontving in 1905. Meer over de inhoud van deze avond in onze volgende
nieuwsbrief.

Woensdag 10 juni De NAVO, hoe verder?
Woensdag 10 juni organiseren wij een avond rondom de NAVO. Meer over de inhoud van
deze avond in een volgende nieuwsbrief

Voor elk vredescafé is dit de praktische informatie:

Aanmelden: utrecht@nieuwevredesbeweging.nl

Adres: De Kleine Makx, J. P. Coenstraat 69 (op hoek Kanaalstraat) in Utrecht

Inloop: 19:30

Start: 20:00

Het inhoudelijke deel sluiten wij af rond 21:30, waarna er nog mogelijkheid is voor een
drankje en napraten.

Voorafgaand aan elk vredescafé (18:30 — 19:30) is het mogelijk een sociale
veganistische maaltijd te genieten, voor slechts 9 euro. Alleen met aanmelding vooraf
bij de Kleine Max: reserveringen@kleinemax.nl

VERDERE INFO

Doneren

Als actieve groep geven we wat geld uit, bijvoorbeeld aan het printen van onze flyers. Wil
je hier financieel aan bijdragen, dan kun je als volgt doneren:

IBAN: NL28INGB0005567607

BIC: INGBNL2A

t.n.v. VD AMOK, Utrecht

o.v.v. Donatie aan NVB Utrecht.



Signal aankondigingen

Wil je graag in Signal aankondigingen ontvangen van onze activiteiten? Wij hebben hier
een groep voor aangemaakt, waar alleen beheerders aankondigingen op kunnen
plaatsen. Jevindt deze hier:

Doorsturen nieuwsbrief

Ken je mensen die mogelijk ook belangstelling hebben voor onze beweging, wil je deze
nieuwsbrief dan doorsturen? Dat helpt ons de mensen te bereiken die met ons mee op
willen trekken voor de vrede.

Opzeggen nieuwsbrief

Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je je hebt aangemeld bij de Nieuw Vredesbeweging
Utrecht. Voor opzeggen mail naar: utrecht@nieuwevredesbeweging.nl ovv Opzegging
nieuwsbrief.

Tot zover de tweede nieuwsbrief van de regiokring Utrecht. We hopen jou te leren
kennen bij één van onze activiteiten!




