
Nieuwsbrief 6 Nieuwe Vredesbeweging IJssel  
 

Intro 

 
Deze Nieuwsbrief is gericht aan wie de doelen van de Nieuwe Vredesbeweging 
onderschrijven en die wonen tussen Deventer en Dieren. 
 
De Nieuwsbrief informeert over activiteiten en acties rondom vrede, en over ideeën 
en bronnen. Hopelijk ondersteunt de Nieuwsbrief verbinding, hoop en inspiratie.  
 
Reacties worden op prijs gesteld. 
 
 

De Nieuwe Vredesbeweging 
 
De Nieuwe Vredesbeweging (NVB) is opgericht in 2024, vanuit het sterke gevoel dat 
onze politici en media het belang van diplomatie en de-escalatie onderschatten en in 
plaats daarvan gemakkelijk meegaan in het scheppen van vijandsbeelden en het 
verhogen van militaire uitgaven.  
De NVB is een samenwerkingsverband van groepen, verenigingen, stichtingen en 
personen. Door samen te werken vergroten we onze zichtbaarheid en hoorbaarheid 

Colofon  

Redactie: Maurits in ’t Veld en Bart Keer 
Contact:   ijssel@nieuwevredesbeweging.nl 
 
Deze nieuwsbrief verschijnt ongeveer tweemaandelijks. 
 
Stelt u het niet op prijs de nieuwsbrief te ontvangen,  
laat dit dan weten via bovengenoemd mailadres. 

 

 
Redactioneel 
 
Het brute kwaad heeft de maskers afgedaan. Het pure eigenbelang, de pure 
hebzucht, pure ijdelheid, pure verdraaiing van de waarheid toont zich in al zijn 
lelijkheid. Zonder met de ogen te knipperen; aan de overkant van de grote plas, op 
het oude continent en in de Nederlandse politiek. Maar … zijn we er zelf vrij van? 
Daar begint het immers. 

https://nieuwevredesbeweging.nl/
mailto:NVBijssel@nieuwevredesbeweging.nl


 
Een groot aantal aankondigingen in deze eerste Nieuwsbrief van 2026 van de 
Nieuwe Vredesbeweging regio IJssel gaat over vrede in jezelf, over hoe je aan vrede 
kan bouwen in je eigen omgeving, over wat je zelf kan doen. 
 
Zo zijn er acties vanuit regionale kerken om stil te staan bij eenheid en wereldvrede, 
is er op 5 februari een vredescafé waarbij we gaan oefenen met geweldloze 
communicatie, en op 5 maart een vredescafé waarbij ‘activist researcher’ Kees 
Klomp te gast is en we ons verdiepen in zijn ideeën over lokaal en democratisch 
beheren van bestaansmiddelen en natuur (als recept voor een ‘vredeseconomie’). 
 
Zo zullen we vanaf nu voorafgaand aan elk vredescafé samen ‘brieven voor 
Palestina’ schrijven, om regionale bedrijven en instanties die banden onderhouden 
met Israëlische bedrijven aan te spreken, en zo komt er op 2e pinksterdag een 
landelijke vredesdemonstratie die -op hetzelfde moment- in verschillende regio’s 
gaat plaatsvinden. Hoe geven we dat rond de IJssel vorm!? 
 
Zo is er het aanbod van een verdiepinstraining Verbindend Communiceren en gaan 
we met de Werkgroep Vredebouwers echt van start in mei! 
We gaan graag nieuwe verbindingen aan; recent hebben we contact gelegd met 
Platvorm Deventer verbindt Vrede. Neem bijvoorbeeld eens een kijkje op 
www.deventervredesweek.nl. 
 
En … zou je tijdens het vredescafé op 2 april een korte creatieve bijdrage rond het 
thema van duurzame vrede willen doen, laat het ons dan weten! 
 
Tot slot: wij gaan een nieuw mailadres gebruiken! Vanaf nu kan je ons mailen via: 
ijssel@nieuwevredesbeweging.nl De volgende nieuwsbrief zal ook vanaf dat 
adres worden verstuurd, terwijl mail naar het oude adres nog eventjes wordt 
doorgestuurd. 

 
 

Activiteiten regio IJssel  
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18 t/m 25 januari Gebed voor eenheid en vrede 
Op 22 januari middagpauzedienst van 12:15-12:30 uur in de Lutherse kerk in e Beukerstraat, 
en op 25 januari 16:00 afsluitende bijeenkomst in de Martinuskerk in Warnsveld. Hartelijk welkom 
iedereen! 
Op 22 februari 12:30-13:30 Zin(g) in Zutphen. Zingen en gesprek over zingeving. 
Doopsgezinde kerk, Leeuweriklaan 23. 

 
5 februari Vredescafé Zutphen 
Van polariseren naar verbinden 
Antoinette Wibbelink, trainer verbindend communiceren, vertelt over deze methode, en we 
gaan het oefenen! Lees meer verderop in de nieuwsbrief. 
Inloop 19:45, start 20:00 – 22:00 
Ubuntuzaal, Noorderhavenstraat 13, vlakbij station Zutphen 
Graag opgeven via ijssel@nieuwevredesbeweging.nl 
 

5 maart Vredescafé Zutphen 
Recept voor een vredeseconomie. Een avond met Kees Klomp 
‘Activist researcher’ en schrijver van het boek Ecoliberalisme Kees Klomp pleit voor het 
samen beheren van bestaansmiddelen en natuur, lokaal en democratisch georganiseerd. 
We bevragen hem deze avond op zijn ideeën, en onderzoeken in gesprek dit ‘recept voor 
een vredeseconomie,’ en hoe we dit regionaal verder kunnen versterken. 
We organiseren deze avond samen met de Openbare Bibliotheek! 
Inloop 19:30, start 20:00 - 22:00. Openbare bibliotheek Zutphen,  
Broederenkerkplein 2, vlakbij station Zutphen  
Graag opgeven via ijssel@nieuwevredesbeweging.nl 

 
2 april Vredescafé Zutphen ‘paas editie’ 
‘Van een cultuur van militairisme en dood naar leven in vrede!’ 
Oproep: wie levert een korte bijdrage over duurzame vrede? Dat mag in de vorm van 
muziek, poëzie, dans, proza, performance of anders en in 5 minuten. Zie verderop in de 
nieuwsbrief. We streven naar maximaal 8 bijdragen en verder mooie gesprekken! 
Inloop 19:45, start 20:00 – 22:00 
Ubuntuzaal, Noorderhavenstraat 13, vlakbij station Zutphen 
Graag opgeven via ijssel@nieuwevredesbeweging.nl 
 
Bij elk vredescafé vanaf 19:15 uur: Brieven schrijven voor Palestina. 
We schrijven brieven aan bedrijven uit bezorgdheid over hun verwevenheid met de 
Israëlische staat. Er zijn voorbeeldbrieven beschikbaar. Welkom van 19:15 tot 19:45, en 
daarna bij het vredescafé! 
 
25 mei (2e pinksterdag) Landelijke vredesdemonstratie 
Zie de oproep verderop in deze nieuwsbrief; we willen in onze regio een passende, 
tot de verbeelding sprekende vredesdemonstratie vormgeven! 
Wil je bijdragen en/ of heb je ideeën: ijssel@nieuwevredesbeweging.nl 

 
Vanaf 29 januari Verdiepingstraining ‘Verbindend Communiceren’ 
Antoinette Wibbelink-Oosterwijk geeft vanaf 29 januari een 4-delige verdiepingstraining 
Verbindend Communiceren (naar Marshall Rosenberg), ook in het Ubuntuhuis, 
Noorderhavenstraat 13 in Zutphen. Zie verderop in de nieuwsbrief! 
Wil je daar meer over weten zie: https://wibbelinktrainingen.nl/agenda/ 

 
Vanaf mei ’26: Werkgroep vredebouwers  
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We hadden bijna genoeg deelnemers in januari, maar hebben de start uitgesteld tot 10 mei. 
Vanaf dat moment willen we echt starten, op 6 zondagmiddagen. 
Samen oefenen van vaardigheden die geweldloze verandering in onze levens en de wereld 
mogelijk maken. Vanuit het vredeskompas en een methode van Veronika Pelicaric en Nina 
Koevoets. Vrijdagochtenden, Zutphen. Zie verderop in deze nieuwsbrief. Meer informatie en 
opgeven via ijssel@nieuwevredesbeweging.nl 
 

Elke donderdag: Gaza-protest Zutphen 
Elke donderdag wordt er om 18.00 uur weer op pannen en deksels geslagen voor het station 
in Zutphen. Dit uit protest tegen de Nederlandse steun aan de voortgaande vernietiging van 
Palestijns leven in Gaza en op de westelijke oever van de Jordaan. Na afloop is er 2 minuten 
stilte om stil te staan bij alle slachtoffers. Iedereen die zich hierbij wil aansluiten is welkom. 

 
Tenzij anders vermeld geldt voor de vredescafé ’s een vrijwillige bijdrage 

 

Vredescafé 5 februari 

 
Van polariseren naar verbinden 
 
Ons vredescafë op 5 febr gaat over polariseren en verbinden.  
Gespreksleider: Antoinette Wibbelink-Oosterwijk, trainer/coach Verbindend 
Communiceren en lid van onze kerngroep. 
Er wordt uitleg gegeven over gedachtengoed en methodiek van Marshall Rosenberg 
(Verbindende of Geweldloze Communicatie) en over het begrip polariseren. 
Vervolgens oefenen we aan de hand van een praktijksituatie het empathsich 
luisteren naar onszelf én het empathisch luisteren naar iemand, die polariseert. 
Tijd: 20:00 – 22:00 uur, inloop 19:45 uur. De zaal is open 19:00 uur en vanaf 19:45 
kunnen er brieven geschreven worden om aandacht te vragen voor mensen in de 
verdrukking in Palestina. 
Locatie: Ubuntuhuis, Noorderhavenstraat 13 Zutphen.  
Meld je aan via ijssel@nieuwevredesbeweging.nl 
 
Verdiepingstraining ‘Verbindend Communiceren’ 
Antoinette Wibbelink-Oosterwijk geeft vanaf 29 januari een 4-delige 
verdiepingstraining Verbindend Communiceren (naar Marshall Rosenberg), ook in 
het Ubuntuhuis, Noorderhavenstraat 13 in Zutphen. Vervolgdata zijn: 12 februari, 12 
maart en 19 maart, steeds van 3 tot half 6. 
Wil je daar meer over weten zie: https://wibbelinktrainingen.nl/agenda/ 
Via info@wibbelinktrainingen.nl kun je je opgeven, graag vóór 24 januari.  
Je kunt haar ook bellen: 06-51932265. 

 

Vredescafé 5 maart 
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Recept voor een vredeseconomie 
Een avond met Kees Klomp 
 
In zijn boek Ecoliberalisme (2025) stelt Kees Klomp dat het leven op aarde 
wederzijds afhankelijk is van elkaar. Daarbij past volgens hem het samen 
verantwoordelijkheid nemen voor het geheel. 
Het bezitten van bestaansmiddelen, grondstoffen en natuur zou plaats moeten 
maken voor het samen beheren, lokaal en democratisch georganiseerd. 
Commonisme noemt hij dat, refererend aan het Engelse ‘the commons’ (‘het 
gemeenschappelijke’). 
 
In hoeverre is zijn visie een hoopvol alternatief voor een verder afglijden in 
kapitalistische roofzucht? In hoeverre biedt deze visie het recept voor een 
vredeseconomie in plaats van een oorlogseconomie? In hoeverre kan ook de 
veiligheid samen (met ‘de vijand’) beheerd worden?  
 
We gaan Kees Klomp, ‘activist researcher’ en verbonden aan hogeschool 
Windesheim, deze avond hierop bevragen. Vervolgens gaan we in gesprek met hem 
en met elkaar. Wat doen we al aan ‘vredeseconomie’ in onze regio, en hoe kunnen 
we dat versterken? 
 
Op 5 maart, 20:00 – 22:00 uur, inloop 19:30 uur.  
Openbare bibliotheek Zutphen en via deze link kom je bij hun aankondiging van de 
avond. Ze maakten er -net even anders- een mooi stukje van! 
Broederenkerkplein 2, vlakbij station Zutphen  
Graag opgeven via ijssel@nieuwevredesbeweging.nl 
 
Inspiratie vooraf:  
 
Het boek Ecoliberalisme van Kees Klomp is een grote aanrader 
 
Verder het in de vorige Nieuwsbrief verschenen artikel ‘Oorlogseconomie of 
vredeseconomie?’ dat nu te vinden is op de site van de Nieuwe Vredesbeweging 
 
Voor wie op LinkedIn zit: Kees Klomp is daarop zeer actief en post daarop 
regelmatig boeiende inzichten en vergezichten! 
 

Vredescafé 2 april 
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Van een cultuur van oorlog en dood naar leven in vrede! 
Een speciaal vredescafé rond Pasen met diverse creatieve ‘pitches’, ontmoeting en 
gesprek. 
 
Oproep en uitnodiging! 
Heb je een lied, een dans, een gedicht, een gedachte, een heel kortverhaal, een 
kunstwerk of andere creatieve uiting waarmee een perspectief op duurzame vrede 
wordt uitgedrukt, laat het ons dan weten! 
We streven naar ongeveer acht bijdragen van 5 minuten! 
Mocht er veel meer aanbod komen, dan moeten we een selectie maken.  
In alle gevallen nemen we contact met je op! 
Mail naar: ijssel@nieuwevredesbeweging.nl 
Ook deze avond zal in het Ubuntuhuis in Zutphen plaatsvinden 
 

Israël en Palestina: wat doet de vredesbeweging? 

 
De vredesbeweging gaat niet alleen over ontwapening en het stoppen van oorlog. 
Het gaat over alle vormen van geweld, dus ook als dat plaatsvindt in de vorm van het 
schenden van rechten, van dehumaniseren en onderdrukken.  
 
Een schrijnend voorbeeld is Israël, juist omdat het economische, culturele en 
historische banden heeft met Europa en Nederland. De staat Israël is vanaf haar 
ontstaan schuldig aan etnische zuivering en aan schendingen van oorlogsrecht en 
humanitair recht. Haar beleid is in de afgelopen decennia enkele keren 
geradicaliseerd. De internationale gemeenschap heeft daarop telkens zo lauw 
gereageerd dat de huidige regering meent dat ze straffeloos en schaamteloos kan 
optreden tegen de Palestijnen in Gazastrook en Westbank.  
 
Wat deden we tot nu toe? Als vredesactivisten namen we in 2025 deel aan de Rode 
Lijndemonstraties en de wekelijke Lawaaiprotesten bij het station. Op 28 augustus 
vertoonden we de film Where Olivetrees Weep, die een beeld geeft van hoe de 
Palestijnen omgaan met het geweld dat hen al decennia wordt toegebracht door 
Israël. Het Vredescafé van 6 november ging over BDS en andere mogelijke vormen 
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van actie waarmee we onze solidariteit met het lijden van het Palestijnse volk 
kunnen uitdrukken. BDS staat voor Boycot, Desinvesteren en Sancties ten aanzien 
van Israël. Vertegenwoordigers van het Palestijnse volk vragen hierom. Pas als 
Israël op deze manier wordt geraakt en geïsoleerd, kan het in de situatie komen om 
in de spiegel te kijken, zich te herpakken en te gaan werken aan een rechtvaardige 
vrede. 
  
Hoe gaan we verder? We willen graag in onze regio iets doen in de lijn van BDS. 
Daarvoor hebben we medestanders nodig. We hopen dat u wilt meedoen: wilt u dat 
laten weten? 
 
* We bieden gelegenheid om, voorafgaand aan elk Vredescafé, brieven te schrijven 
aan bedrijven die investeren in, of handelsrelaties onderhouden met Israëlische 
bedrijven. We hebben adressen en voorbeeldbrieven bij ons. Als het kan, is een 
handgeschreven brief het best. 
 
* We willen toewerken naar Apartheidsvrije Zones. Dat vraagt om actie naar de 
politiek en de winkeliers. We nemen, zodra er een kritische massa is verzameld van 
inwoners van de betreffende gemeente, contact op met de gemeenteraden van 
Dieren, Brummen, Lochem, Zutphen en Deventer om hen zich te laten uitspreken 
over de wenselijkheid van zo’n Apartheidsvrije Zone. En we benaderen 
winkeliersverenigingen bij ons in de buurt, om met hen onze bezorgdheid te delen en 
te vragen om een afspraak hierover. 
 
U kunt zich aanmelden om mee te doen via ijssel@nieuwevredesbeweging.nl 
 

Vanuit de kerken: gebed voor eenheid en vrede 

 
*Week van Gebed voor Eenheid. https://www.weekvangebed.nl/  
Van zondag 18 jan t/m zondag 25 januari  
Deze week gaat om er voor elkaar zijn, samen oplopen als gemeenschap die zich 
bezig houdt met dat wat van blijvende waarde is. 

Stijn van der Woude schrijft daarover in KerkZin: 'En zijn wij als gelovige 
gemeenschap in Christus niet precies dat: een geloofsfamilie? Zoals de apostel 
Paulus het in zijn brief aan de gemeente in Efeze verwoordt, zo zou het moeten zijn: 
Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren 
die de Geest u geeft: één lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op grond van 
uw roeping, één Heer, één geloof, één God en Vader van allen, die boven allen, door 
allen en in allen is." Wees dus niet bang en klop eens aan bij die 'andere' kerk. We 
zijn immers allemaal familie van elkaar.' 

https://www.weekvangebed.nl/


De Middagpauzezienst in de Lutherse kerk in de Beukerstraat op 22 januari (12.15-
12.30u) staat in het teken van Gebed voor Eenheid. 

En de afsluitende samenkomst voor eenheid is zondag 25 januari 2026 in de 
Martinuskerk in Warnsveld om 16.00u. Van harte welkom ! 
 
*De Zin(g) in Zutphen  
Over het creëren van vrede in jezelf en hoe en of dat van invloed is op vrede in de 
wereld. 
Wanneer: Zondag 22 feb. van 12.30 uur tot 13.30 uur  
Waar: Leeuweriklaan 23 in Zutphen, de doopsgezinde kerk. 
Wat: Zin(g) in Zutphen. 
We zingen (meerstemmige) meditatieve liederen en praten over een zinnige vraag. 
Er is een potluck lunch, waarvoor iedereen wat meeneemt. 
Iedereen is welkom! (Ook wanneer je dénkt niet te kunnen zingen, doe maar gewoon 
mee, dan komt het vanzelf wel goed). 
 

Landelijke vredesdemonstratie ook langs de IJssel 
Oproep: help mee een vredesdemonstratie voorbereiden  
 
Wie het nieuws volgt, ziet groeiend wapengeweld in de wereld, stijgende 
wapeninkopen en het niet-respecteren van mensenrechten en internationaal recht. 
Waar blijft het tegengeluid, dat een beroep doet op menselijkheid en inclusieve 
veiligheid? 
Het wordt tijd om een krachtig geluid te laten horen, waarmee we wijzen op een 
alternatief voor (dreigen met) oorlog.  
Daarom worden er voorbereidingen getroffen om op 25 mei, Tweede Pinksterdag, te 
demonstreren voor de vrede op verschillende plekken in Nederland, onder het motto 
 

STOP DE OORLOGSMACHINE 
BOUW AAN VREDE VOOR IEDEREEN, WAAR DAN OOK 

 
Deze ‘decentrale landelijke demonstratie’ moet ook in onze regio gestalte krijgen.  
Wij komen graag in contact met mensen en organisaties (zoals kerkgenoot-
schappen) uit Doesburg, Dieren, Brummen, Apeldoorn, Twello, Zutphen, Gorssel, 
Deventer en Lochem om dit concreet vorm te geven.  
In overleg bepalen we dan wat we zullen doen, en hoe. 
Graag deze oproep delen met wie je denkt dat het moet weten. 
Reacties naar ijssel@nieuwevredesbeweging.nl 
 

Werkgroep & Leergang Vredebouwers start in mei 
 
Bouw mee aan vrede in jezelf en in de samenleving. 
Module I: 6 zondagmiddagen, van 14:00 tot 17:00, Zutphen 
Start: 10 mei 2026, vervolgdata: 17 en 31 mei, 7, 14 en 28 juni  
(met 5 juli als uitwijkdatum) 
De al eerder aangekondigde werkgroep en leergang start wat later in het jaar. 
Er zijn een aantal deelnemers; voor een goed werkende groep die samen 
vredesvaardigheden ontwikkelt zouden nog enkele aanmeldingen heel welkom zijn! 
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In deze leergang volgen we een methodiek die is ontwikkeld door Nina Koevoets en 
Veronika Pelicaric. Daarbij inspireren we ons ook op het door Nina Koevoets 
ontwikkelde Vredeskompas. 
 
Locatie: Ubuntuhuis, Noorderhavenstraat 13, Zutphen (3 min. van station) 
De onkosten worden gezamenlijk gedragen, en zijn dus afhankelijk van het aantal 
deelnemers.  
Begeleiding gebeurt door 3 kerngroepleden van de NVB IJssel: Ruth in’t Veld 
(docent ROC), Antoinette Wibbelink (trainer/coach verbindend Communiceren) en 
Bart Keer, (docent VO). Ze zijn tevens mede-leerders en werkgroepleden en 
ontvangen geen vergoeding voor hun begeleiding. 
 
Zie Nieuwsbrief 6 op: https://nieuwevredesbeweging.nl/project/ijssel/  
of bel voor meer informatie 06-33164602. Aanvraag uitgebreide flyer en aanmelding 
via: ijssel@nieuwevredesbeweging.nl 
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